
Sereen zijn lot dragend, is na een rijk gevuld 
en boeiend leven rustig ingeslapen

De heer
Renaat Brankaer

weduwnaar van mevrouw Paula Huyberechts

Ere-burgemeester van Overijse

Geboren te Overijse op 6 november 1922 en
er overleden op 2 december 2020.

De uitvaartliturgie, gevolgd door de begrafenis, 
vindt plaats in intieme kring 

in de Sint-Martinuskerk te Overijse.

Met dank aan zijn huisarts en het personeel 
van WZC Tombeekheyde voor de liefdevolle zorgen.

Dit melden u:

Hilde Brankaer en Luc Peeters,
	 Tom en Liesbeth Peeters-Fiems, 
		  Leander, Elenita, Maria, Anders, Nobel,
	 Bart Peeters en Christine White, Yanne,
	 Helene Peeters en Pravesch Tomer, Aryan, Nalini,
	 Willem en Annelies De Witte-Peeters,
Jan en Madeleine Brankaer-Meeus,
	 Koenraad Brankaer,
	 Frederik en Linde Brankaer-Vandenhouten, Toke, Cas, Tijl,
	 Willem en Elke Brankaer-Hermans, 
	 	 Willem, Charlotte, Ruben, Felix,
	 Maarten en Julie Brankaer-Keuleneer, Louise, Ella,
Willem en Lena Brankaer-Danhieux,
	 Willem en Sara Verstraeten-Brankaer, 
	 	 Pieter, Marie, Lucas, Felix,
	 Jan en Saïra Brankaer-Reichholdt,
	 Pieter en Johanna Brankaer-De Coux, Nand,
Edmond en Mia Charlier-Brankaer,
	 Gert en Katrien Van de Weghe-Charlier, Lars, Eva, Thor,
	 Johannes en Inge Charlier-Sels, Sam, Jente,
	 Joos en Roos Meesters-Charlier, Vik, Cas,
	 Kim en Klaar De Graeve-Charlier, Briek, Ida,
Pieter en Hilde Brankaer-Steeno,
	 Johanna Brankaer, Flora,
	 Christophe en Jozefien Prince-Brankaer, Juliette, Ella,
Dirk en Johanna Brankaer-Broekaert,
	 Bram en Valerie Brankaer-Tollet, Wannes, Kato, Noor, Jeff,
	 Kobe en Lara Brankaer-Boudart, Emma, Jack, Cesar,
	 Lander en Marjan Brankaer-Van Hecke, Milly, Wilma,
Patrick en Kaat De Mecheleer-Brankaer,
	 Kevin en Hanne Blockx-De Mecheleer, Lowie, Odiel, ♥,
	 Ruben De Mecheleer,
	 Midas en Sielke Bernaerts-De Mecheleer,

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

De families 	Brankaer, Huyberechts, Alsteens, 
			   Timmermans, Dewit en aanverwanten.



Uitvaartverzorging Coorevits-Rosier
tel. 02 688 27 95

Als je echt de ziel van de dood wilt kennen,
open je hart dan voor het leven

Want leven en dood is een, 
zoals de rivier en de zee ook een zijn.

Kahlil Gibran
Uit : ‘De profeet’


