


Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe ‘n beetje.
En alle beetjes die je stietf,

't is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans

In liefde nemen we afscheid van

Marcel Goossens

Geboren te Overijse op 26 juli 1935 en
overleden te Neerijse op 14 april 2021.

Echtgenoot van
Monique Renders

Papa van
Katleen Goossens en Christophe Stordeur

Opa van
Maxime, Jade, Noah

Delen mee in het verdriet
Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Goossens, Renders, Craps en De Becker

Met dank aan het personeel van WZC Ter Meeren
voor de goede zorgen.

De afscheidsceremonie, zal omwille van de huidige
omstandigheden, in intieme kring plaatshebben.
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