Als gezondheid mij verlaat
geef mij kracht om los te laten.

Als dromen nog slechts flarden zijn
geef mij moed om los te laten.

Als alles vertraagt, de stroom verstilt
geef mij de moed om los te laten.

Loslaten is geboortekans,
plaats maken voor de ander
en nieywe ruimten binnengaan...

Maria Vanderlinden

weduwe van Gus Ronsmans

Geboren te Huldenberg op 15 maart 1924
en er zachtjes ingeslapen op 1 mei 2021.

Mama, oma en grootoma van

Guy en Hilde Ronsmans-De Vroede,
Steven en Erlijn Ronsmans-Van Hove,
Merel, Jasper,

Alain en Hilde Ronsmans-De Hertogh,
Bert en Eline Letelier-Ronsmans,
Fons, Lilj,
Jan en Kirsten Ronsmans-Struyfs,
Noor, v,

Delen mee in het verdriet

De families Vanderlinden, Ronsmans,
Ballon, Veltens en Spreutels.

De afscheidsceremonie, gevolgd door de begrafenis
op de centrale begraafplaats Hagaard te Overijse,
zal plaatshebben in intieme kring.
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