Mama is het woord
waar het leven mee begint,
mama is het woord
dat hoort bij ieder kind.
Een woord om zacht te zeggen
niet om luid te schreeuwen.
Het hoeft niets uit te leggen
en gaat door alle eeuwen.
Mama is het woord
waar de mensheid mee begint,
mama is een ander woord voor liefde.

Lizette Timmers

weduwe van Daniel Moens

Geboren te Beverlo op 17 november 1939
en zachtjes ingeslapen te Hoeilaart op 22 maart 2025.

De afscheidsceremonie, waarop u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben in het uitvaartcentrum
Coorevits-Zonién, Brusselsesteenweg 560 te Overijse,

op vrijdag 28 maart 2025 om 10 uur.
Later heeft de crematie plaats, gevolgd door de
asverstrooiing op de begraafplaats van
Watermaal-Bosvoorde in intieme kring.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 9.40 uur.
U kan Lizette een laatste groet brengen in het

uitvaartcentrum Coorevits-Zonién
op donderdag 27 maart 2025 van 18 uur tot 18.30 uur.

Mama en mimi van
Paul en Pascale Segers-Moens
Simon en Julie
Lucas en Nicole
Wim en Nathalie Alexander-Moens
Amélie

Delen mee in het verdriet
Haar broers, zussen, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten,
De families Timmers, Moens, Segers en Alexander

Met dank aan het personeel van WZC Hof ten Doenberghe,
alsook aan dokter Saskia Depraetere.

Rouwadres: Familie Moens
p/a Uitvaartcentrum Coorevits-Zonién
Brusselsesteenweg 560, 3090 Overijse



