
Waar bloemen bloeiden en kanaries zongen,
blijft zijn herinnering leven.

De heer
Kamiel De Boeck

echtgenoot van mevrouw Anny Van Asbroeck

Geboren te Malderen op 25 februari 1940 en
zachtjes ingeslapen te Leuven op 29 september 2025.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop u 
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in

de Sint-Martinuskerk te Overijse
op zaterdag 11 oktober 2025 om 10 uur.

Later heeft de crematie plaats, 
gevolgd door de bijzetting in het urneveld 

op de centrale begraafplaats Hagaard in familiekring.

Gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur.

Liever geen bloemen, maar u kan vrijblijvend een gift doen 
aan de Vlaamse Parkinson Liga vzw – BE68 0014 7822 5234

met mededeling ´In memoriam Kamiel De Boeck´.

Echtgenoot van 	
	 Anny Van Asbroeck

Papa en opa van 
	 Ivo De Boeck †
		  Eline De Boeck
			   Rowan Van Belleghem
		  Mimi De Boeck en Tom Daems
			   Freya Daems
	 Guy en Ilse De Boeck-Huvaere
		  Wout De Boeck
		  Brecht De Boeck

Broer, schoonbroer en nonkel van 
	 Martin † en Marie-Louise De Boeck-Boeyckens
		  kinderen en kleinkinderen
	 Benny en Caroline De Boeck-Spiessens
		  kinderen en kleinkinderen
	 Ingrid en Raymond De Boeck-Saerens
		  kinderen en kleinkinderen
	 Pierre † en Marie-Louise † Van Asbroeck-Mathijs
		  kinderen en kleinkinderen
	 Rik † en Mariette † Van Asbroeck-Tourné
		  kinderen en kleinkinderen
	 Louis en Anny Van Asbroeck-Van Beneden
		  kinderen en kleinkinderen
	 Stefan en Jeannine Van Asbroeck-Van Bogaert
		  kinderen en kleinkinderen

Delen mee in het verdriet
	 Isabelle Rigaux, de mama van Eline en Mimi 
	 De families De Boeck, Van Asbroeck,
	 Schelfhout en Van Riet

Met dank aan zijn huisarts, thuisverpleging De Druif,
het personeel van het Heilig Hartziekenhuis te Leuven,

zijn vrienden en buren.


