
De afgelopen weken kregen wij ontzettend veel berichten 
van familie, vrienden en kennissen met aangeboden hulp, 

warme aanmoedigende woorden en steun.

Sorry dat deze niet werden beantwoord maar weet dat 
deze woorden van onschatbare waarde voor ons zijn 

geweest. Ik ben jullie daar ontzettend dankbaar voor. Dit 
heeft voor mij het afscheid bijzonder gemaakt. MERCI!

Ik dank ook van ganser harte mijn zus, schoonbroer en hun 
kinderen die mij enorm hebben bijgestaan in deze moeilijke 

periode.

Dank ook aan zijn huisarts Dr. Donck en team Maaike 
Schroeders.

Ik hoop en ben ervan overtuigd dat de naam “TROEFF” 
nog lang zal nazinderen.

Annette

Have I told you lately that I love you 
Have I told you there’s no one above you 
Fill my heart with gladness 
Take away my sadness 
Ease my troubles, that’s what you do  
Van Morrison
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Tot het laatste toe wilde je leven,
door je sterke wil hiertoe gedreven.

Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.

Zachtjes is van ons heengegaan

Meester
Willy Vandermosten

Troeff
Gewezen directeur en leerkracht

GBS Den Elzas Huldenberg/Loonbeek

Geboren 31.01.1957       -        Overleden 5.11.2025

Willy schenkt zijn lichaam aan de wetenschap
en wenst een afscheid in intieme kring.

Annette Vanderlinden	  zijn echtgenote

Lucienne Dewit		 zijn  moeder

De familie Vanderlinden, Vanlaethem
Gisèle, Edwin, Bert, Vera, Bram, Isa en kleinkinderen

De familie Dewit, Theyssens, Verwinnen
 zijn tantes, nonkel, neven, kinderen en kleinkinderen

Hij was een man van weinig woorden,
maar met een goede inborst.

Hij startte zijn carrière als stagiair-leerkracht in de basisschool 
te Loonbeek. Vervolgde dan als leraar 6de leerjaar, stapte 
dan gedurende 10 jaar over in de directeursfunctie van de 

basisschool Den Elzas. Hierna vroeg hij detachering aan als 
MOS medewerker (milieu op school) om na 5 jaar terug te 

keren als leerkracht 3e en 4e leerjaar in zijn geliefde school te 
Loonbeek tot zijn pensionering in 2017.

Hij verdiepte zich dan in het leren bespelen van piano, 
akoestische en klassieke gitaar door zelfstudie.

Duizenden km’s heeft hij afgelegd met de fiets in binnen- en 
buitenland. Hij was het die de jaarlijkse meerdaagse fietstocht 
uitstippelde met de vrienden Balle en Vlek. De tocht voor 2026 

in Engeland lag reeds klaar.

Tijdens familie weekends en vakanties was de fiets eveneens 
altijd van de partij.

Baantjes trekken in zijn zwemvijver tot de watertemperatuur 
16° graden aan gaf was voor hem een peulschil.

De museumpass bracht hem samen met Dore
naar interessante tentoonstellingen.

En er stonden er nog heel wat in het vooruitzicht.

Hij was een groot bibliofiel. De boekenrekken
in zijn bureau puilen uit.

Als fervent bluesliefhebber ging hij naar menig optredens
of galmde het huis van de bluesdecibels.

Verschillende verenigingen stond hij bij als vrijwilliger. 
Hij was nergens lid van zei hij altijd,
 behalve van “Touring wegenhulp”.

We maakten samen veel reizen en steeds de actieve toer op 
door dagtochten met de rugzak te maken. 

En plots kwam de afschuwelijke diagnose van long “K”. 
Het was een agressieve tumor die je in amper 5 weken heeft 

klein gekregen. En zoals je bij een afscheid steeds zei 
“bij leven en welzijn” is het leven je nu ontnomen. Rust zacht!

Het ga je goed ‘mateke’!                                          Annette


