
Langzaam ben je van ons weggegleden, 
elke dag een beetje meer. 

Telkens werd je weer iets ontnomen, 
de mama van vroeger was je niet meer. 

Wij zagen heel goed je stille verdriet 
maar helpen konden wij je niet. 
Het is een gemis, een stille pijn, 
dat je nooit meer bij ons zal zijn.

Marth Gellens
weduwe van René Ertryckx

Geboren te Leuven op 8 februari 1931 en overleden 
te Neerijse in het WZC Ter Meeren op 1 januari 2026.
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Haar neven en nichten

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben 
in intieme familiekring.
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